
Hoe durven jullie je nog verbaasd te tonen over de complete ontsporing van de jaarwisseling?
Hoe durven jullie nog te spreken over “onbegrijpelijk” en “onacceptabel”, terwijl dit scenario door jullie
eigen beleid met open ogen is gecreëerd?

Wat zich tijdens de jaarwisseling van 2025–2026 heeft afgespeeld, is geen toeval, geen incident en geen
plotseling maatschappelijk verval. Dit is het voorspelbare en vermijdbare resultaat van jarenlang wanbeleid,
politieke lafheid en het structureel wegkijken voor de échte oorzaken.

Jullie hebben willens en wetens geluisterd naar luidruchtige actiegroepen die koste wat kost een totaal
vuurwerkverbod wilden doordrukken. Jullie hebben traditie na traditie uitgehold, legaal en gecontroleerd
vuurwerk kapotgeregeld en de verantwoordelijkheid weggehaald bij de burger. Tegelijkertijd hebben jullie
gefaald in handhaving, gefaald in het aanpakken van illegaal vuurwerk en gefaald in het beschermen van
politie en hulpverleners.

En dan verschijnt er na afloop een verslag vol schijnverontwaardiging:
politie en hulpverleners aangevallen, zwaar illegaal vuurwerk, molotovcocktails, doden, zwaargewonden,
branden, plunderingen, historische gebouwen in as gelegd, ziekenhuizen overspoeld, een 112-meldkamer die
het niet meer aankan.
Alsof dit uit de lucht is komen vallen.

Nee.
Dit hebben jullie veroorzaakt.

Door alles te verbieden wat legaal, beheersbaar en controleerbaar was, hebben jullie de straat overgeleverd
aan criminelen en relschoppers. Door collectief te straffen in plaats van gericht op te treden, hebben jullie de
deur wagenwijd opengezet voor extreem illegaal vuurwerk. En nu durven jullie te suggereren dat een nog
strenger totaalverbod de oplossing is?

Dat is niet alleen naïef, dat is ronduit gevaarlijk.

Jullie weten net zo goed als iedere burger dat een totaal vuurwerkverbod niet leidt tot minder vuurwerk,
maar tot méér illegaal vuurwerk. Dat vuurwerk komt massaal uit België, Duitsland en Oost-Europa. Het is
zwaarder, onvoorspelbaarder en dodelijker. En nee — dat is niet te handhaven. Niet met de huidige
politiecapaciteit en niet met nog zoveel mooie Kamerdebatten.

Wat jullie in werkelijkheid doen, is willens en wetens aansturen op escalatie.
Een samenleving waarin oud en nieuw verandert in een slagveld, terwijl jullie vanuit Den Haag doen alsof
dit “onvoorzien” was.

En wie betaalt de prijs?
Niet de relschoppers.
Niet de handelaren in illegaal vuurwerk.
Maar de gewone burger. De gezinnen, de liefhebbers, de mensen die altijd veilig en verantwoord vuurwerk
afstaken en voor wie oud en nieuw een traditie was. Zij worden gestraft, hun traditie wordt afgepakt, hun
vertrouwen in de politiek verder afgebroken.
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Durf eens eerlijk te zijn.
Durf eens te erkennen dat jullie hier faliekant fout zitten.
Durf eens te stoppen met symboolpolitiek en onderbuikbeleid.

Zonder harde aanpak van illegale handel, zonder structurele handhaving, zonder zware straffen voor geweld
tegen hulpverleners en zonder ruimte voor legaal en gecontroleerd vuurwerk, blijven jullie dit probleem zelf
in stand houden.

De chaos van deze jaarwisseling is geen waarschuwing.
Het is een aanklacht.
En die aanklacht ligt volledig bij jullie.




